
De Kronieken van Roderick:
Roderick op Pakjesavond

Roderick zat te denken,
wat zou hij zichzelf toch schenken?

Wellicht een stuk kledij,
doch dat is zo’n gevlei.

Misschien een nieuw harnas?
Maar zijn geld groeit niet aan het gras!!

Hij kon maar niets bedenken,
dan maar wat fristi bijschenken.

Edoch de redder in nood,
hij kwam net aanvaren met de boot!

Het was Niek ‘o Laas hemzelfe,
altijd nog dezelfde.

Och mijn heer Niek de Laas,
heeft u advies voor zo een dwaas,
als dat ik ben, ik ben het zelf,
zo sprak Roderick, rond half elf.

Dag hoor! Dringt dat door?
Ik ben de Sint, die ieder kindershart wint!

Door mij hebben mensen plezier;
ik ben het, niet het bier!

Vertel mij, wat wilt u vragen?
Ik ben hier niet voor niets op komen dagen!

Roderick was gevleid,
hij voelde zich verblijd.

Eindelijk een reddende hand,
zijn leven stond haast in brand!

Sint Klaas de Baas ik vroeg mij af,
en ik weet, dit klinkt misschien wat maf,
maar wat moet ik mijzelf toch geven?
Reeds uren heb ik lopen beven!

Sinter Klaus viel van zijn paard;
zeer gevaarlijk voor zo’n bejaard!

Roderick wat zeg je me nou?
Drijf je me in het nauw?

Je weet toch dat ik de pakjes verzorg!
Roderick, gij maakt mij knor’g!

Roderick was zeer beschaamd,
hij had de schaamte belichaamd,
doch hij wist, hij moest ‘t zeggen,
anders kon ‘t oudje wel het loodje leggen!

Sin T. Klaas, geen gehaas,
soms doet het pijn, niet alles is fijn!

Doch was u er niet van bewust?
Geen ouder meer die op u berust!

Allicht slaat dit in als een granaat:
men gelooft niet meer dat u bestaat!

S. ter Klaas was zeer ontdaan,
zijn mond hing open, vol argwaan.

Hoe kon ‘t zo zijn, na al die jaren,
na al die lange tochten varen,
‘t was hem kennelijk ontgaan:
de volwassenen zien hem niet staan!

Roderick, ‘t is vast een fout;
gij was vroeger ook zo stout!

Kijk hier in mijn boek: daar sta je.
Onder de titel: een gevaartje!

Maar ‘t is geen fout, het spijt mij zeer,
al was het in Spanje altijd lekker weer!

Maar Roderick... maak mij toch blij,
de kinders, die geloven toch in mij?

Sint Niek het is wat lastig...
sommige ouders vinden het prachtig,
om hun koters voor te liegen:
d’r’s geen Sint, laat u niet bedriegen!

Hoe liep het af met Sint Claes, ontstemd over de pa’s en ma’s? Droevig liep hij naar zijn
boot dubbele punt kruidnoot. Roderick daarentegen, ging dwars door alle regen, ergens heen
om wat te eten, om alle ellende te vergeten. Ergens diep in Oldenzaal, daar eindigt ons verhaal.
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